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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 24 augustus 2025, 18:30 uur   

Voorganger: Ds. C. van de Scheur 

 

Orgelspel | Hilde Vervoorn 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: Psalm 145: 1 en 5  (Weerklank) 

 
 
5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid, 
   zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. 
   Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, 
   ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. 
   De HEER bewaart hen die Hem trouw verwachten, 
   maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. 
   Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. 
   Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren! 
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Stil gebed 
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen: Psalm 147: 1 en 2  (OB) 
1 Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; 
   Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 
   't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, 
   Die lieflijk zijn, en harten treffen. 
   De HEER wil ons in gunst aanschouwen; 
   Hij wil Jeruzalem herbouwen; 
   Vergâren en in vreê doen leven, 
   Hen, die uit Isrel zijn verdreven. 
 
2 Hij heelt gebrokenen van harte, 
   En Hij verbindt z' in hunne smarte, 
   Die, in hun zonden en ellenden, 
   Tot Hem zich ter genezing wenden. 
   Hij telt het groot getal der starren, 
   Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren. 
   Hij roept dat talloos heir te zamen, 
   En noemt die alle bij haar namen. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 86: 3a en 4b  (OB) 
3a HEER, door goedheid aangedreven, 
     Zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 
     Wie U aanroept in den nood, 
     Vindt Uw gunst oneindig groot. 
4b HEER, wat goôn de heid'nen roemen, 
     Niemand is bij U te noemen; 
     Daden, als Uw grote daân, 
     Treft men nergens elders aan. 
 

Gebed om Gods Geest 
 

Schriftlezing: Zacharias 1: 7 - 18 
7. Op de vierentwintigste dag van de elfde maand – dat is de maand Sjebat – in het 
tweede jaar van Darius, kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de zoon van 
Berechja, de zoon van Iddo, de profeet: 8. Ik zag 's nachts, en zie, een Man Die op een 
rood paard reed en Hij stond tussen de mirten die zich in de diepte bevonden, en achter 
Hem waren er rode, bruine en witte paarden. 9. Ik zei: Mijn Heere, wat betekenen deze 
dingen? Toen zei de Engel Die met mij sprak tegen mij: Ík zal u laten zien wat deze 
dingen betekenen. 10. Toen antwoordde de Man Die tussen de mirten stond: Dit zijn 
degenen die de HEERE uitgezonden heeft om het land door te gaan. 11. En zij 
antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn 
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het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil. 12. Toen antwoordde de 
Engel van de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich 
niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar 
toornig bent geweest? 13. De HEERE antwoordde de Engel Die met mij sprak met 
goede woorden, troostrijke woorden. 
14. De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: 
 

 Zo zegt de HEERE van de legermachten: 
 Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. 
15. Maar Ik ben zeer toornig 
 op die zorgeloze heidenvolken. 
 Ík was een weinig toornig, 
 maar zíj hebben geholpen het erger te maken. 
16. Daarom, zo zegt de HEERE: 
 Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid; 
 Mijn huis zal erin herbouwd worden, 
 spreekt de HEERE van de legermachten, 
 en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. 
 

17. Predik verder: 
 Zo zegt de HEERE van de legermachten: 
 Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede, 
 de HEERE zal Sion nog troosten 
 en Jeruzalem nog verkiezen. 
18. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie: vier hoorns. 
 

Zingen: Psalm 74: 2, 3 en 14  (Weerklank) 

 
 
  3 Treed nader, Heer, zie de verwoesting aan, 
     de vijand heeft uw huis in puin geslagen. 
     Zijn brallend lied weerklonk er vele dagen. 
     Hij mocht daar bij zijn zegevaandel staan. 
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14 Sta op, o God, beslecht uw eigen zaak. 
     Gedenk de smaad van wie U dwaas bestrijden 
     en het getier dat klinkt van alle zijden. 
     Vergeet het niet! Sta op, o God, ontwaak! 
 

Verkondiging: n.a.v. Zacharias 1: 11 
   En zij antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden:  
   Wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil. 
 

Zingen: Lied 230: 1, 3 en 5  (Weerklank)  

 
 

3 Al heeft men haar geteisterd, 
   al wordt zij onderdrukt, 
   door dwalingen verbijsterd, 
   door strijd uiteengerukt, 
   de stem der martelaren 
   roept uit: O Heer, hoe lang? 
   De nacht is vol gevaren, 
   de morgen vol gezang. 
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5 Met God zijn wij verbonden, 
   met Vader, Zoon en Geest, 
   met alwie overwonnen, 
   alwie zijn trouw geweest. 
   Bewijs ons uw genade, 
   dan zingen wij bevrijd 
   de glorie van uw daden, 
   in tijd en eeuwigheid. 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Collecte 
 
Slotzang: Lied 237: 1, 2 en 3  (Weerklank)  

 
 
2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
   zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
   een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
   blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
   de adem zijner lippen overmant 
   de tegenstand. 
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3 De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
   doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
   Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
   heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
   Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
   als Gods gezant. 
 
Zegen 
 
Uitgangscollecte 
 
Orgelspel 


